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Verrijk jezelf in het Rijk van Nijmegen

Welkom in het Rijk van Nijmegen! Hier word je 
omgeven door levendige historie te midden van 
prachtige natuur. Dwalend door de nauwe, steile 
straatjes van Nijmegen of tijdens een wandeling 
langs de wijngaarden en over de heuvels van Berg 
en Dal, waan je je gewoon in het buitenland, in 
ons binnenste buitenland! Te midden van al dit 
moois nodigen maar liefst 10  bijzondere musea 
je uit om je vakantie te verrijken en je horizon te 
verbreden. Ga mee op pad en ontdek de culturele 
uitjes van het Rijk van Nijmegen.

ONTDEK DE RIJKE KUNST, 

NATUUR & CULTUUR

Ons binnenste buitenland!

jeugd is niet vanzelfsprekend. De 
Weezenkapel staat middenin het 
‘verhaal van Neerbosch’ en Museum 
Kinderdorp Neerbosch toont aan de 
hand van verschillende deelcollecties 
de verhalen van het dagelijks leven van 
de weeskinderen uit het verleden.

Nijmegen is ook een bruisende 
studentenstad met vele knusse 
terrassen en hippe boetiekjes. In het 
hart van de historische binnenstad 
wandel je het muZIEum binnen waar je 
je blik verruimt door de wereld even te 
beleven zoals een blinde of slechtziende 
deze ervaart. Kijk voor de laatste 
informatie over Nijmegen op:  
www.intonijmegen.nl 

BERG EN DAL,  WIJCHEN & HERNEN

Berg en Dal is aantrekkelijk met 
een overweldigend landschap, rijke 
cultuurhistorie en bijzondere wijnbouw. 
De grote hoogteverschillen, waar 
Berg en Dal haar naam aan ontleent, 
zorgen voor prachtige vergezichten. 
In deze oase van groen en rust vind 
je drie bijzondere musea. In het 
Landschapmuseum tref je verschillende 
Nederlandse landschappen in 
miniatuur aan. Museumpark Orientalis 
laat je kennismaken met oosterse 
culturen en biedt onder andere een 
uitgebreid buitenprogramma. Het Rijk 
van Nijmegen speelde een cruciale rol 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Twee 
van de belangrijkste militaire operaties, 
Market Garden en Veritable, vonden 

OLD CITY, YOUNG VIBE

Nijmegen is onlosmakelijk verbonden 
met de Romeinen. Zo’n kleine 
tweeduizend jaar geleden streken ze 
neer op deze strategisch interessante 
plek. Van een ‘gewone’ heuvel aan 
een rivier maakten zij een bruisende 
nederzetting: Ulpia Noviomagus 
Batavorum. Ook Keizer Karel de 
Grote en de Tweede Wereldoorlog 
hebben een stempel gedrukt op de 
stad. In de tijdelijke pop-up locatie 
van het Valkhof Museum haal je je 
portie kunst en geschiedenis. Om 
de historie te beleven bezoek je 
Museum De Bastei, aan de voet van 
de Valkhofheuvel. Hier ontdek je 
hoe Nijmegen is gevormd door die 
strategische ligging aan de Waal.
En de middeleeuwen komen tot 
leven in het Maelwael Van Lymborch 
Huis, woon- en werkplaats van de 
beroemde schildersfamilie Maelwael 
Van Lymborch. Een onbezorgde 

hier plaats en markeren het begin van 
de bevrijding van Nederland. Je ontdekt 
hier alles over in het Vrijheidsmuseum 
in Groesbeek en het Infocentrum WO2 
in Nijmegen. Kijk voor het volledige 
aanbod op www.vvvbergendal.nl. 

De unieke archeologische collectie 
van Museum Kasteel Wijchen laat 
6000 jaar bewoningsgeschiedenis 
zien. Wist je dat Emilia van Oranje 
Nassau, de dochter van Willem van 
Oranje, hier ooit woonde? Kasteel 
Hernen is een heus middeleeuws kasteel 
met unieke overdekte weergangen, 
een spectaculaire presentatie over 
de verdwenen toren en een fraaie 
rondgang met de ‘pratende’ lantaarn.

WANDELEN EN FIETSEN

Ontdek de regio op de fiets of te voet: 
kijk op www.wandeleninbergendal.nl 
voor alle routes. Minder goed ter been?  
Ontdek de toegankelijke routes 
geschikt voor een rolstoel in het Rijk 
van Nijmegen en alle locaties met  
extra aandacht voor toegankelijkheid 
voor mindervaliden op:  
www.zorgeloosopvakantie.nl.

Geniet van een onvergetelijke tijd in 
het Rijk van Nijmegen, Ons Binnenste 
Buitenland!
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Berg & Dal4

Groesbeek

Valkhof Museum
 
Bezoek dit pop-up museum en kom  
meer te weten over slavernijverleden.
   
    Keizer Karelplein 33, 6511 NH Nijmegen
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Museumpark 
Orientalis
 
Verruim je wereld,  
ontdek de pelgrim in jezelf.

    Profetenlaan 2, 6564 BL  
     Heilig Landstichting

 4

Museum De Bastei
 
Ontdek meer dan 2000 jaar 
leven in, om en aan de rivier. 

    Lange Baan 4, 6511 XJ Nijmegen

 2

Deze Museumkrant is een uitgave van Stichting Toerisme & Recreatie Berg en Dal (STER) en de 
deelnemende musea in het Rijk van Nijmegen. Copyright beeld & tekst berust bij de deelnemende musea 
en STER | Foto’s: Omslag: Visit Nijmegen ism Jurjen Drenth, Pag. 8/9: Henck Pengel, Louise von Panhuys, 
Universitaetsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Gerrit Schouten, Rik Klein Gotink, Richard Kofi.  
Pag 18/19: Mike Bink. Pag 20/21: VNC Drukwerk: Mediahuis Noord | Grafisch ontwerp: Dana Dijkgraaf

Vrijheidsmuseum
 
Beleef het verhaal van oorlog  
en vrijheid zonder grenzen!
 
    Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

 5
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Museum 
Kasteel Wijchen
 
Van kelder tot toren een belevenis 
voor jong en oud!

    Kasteellaan 9, 6602 DA Wijchen
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Maelwael Van 
Lymborch Huis
 
Ontdek de Rembrandts  
van de middeleeuwen! 

    Burchtstraat 63, 6511 RC Nijmegen

 6

muZIEum
 
Een onvergetelijke ervaring  
over zien en niet zien. 

    Ziekerstraat 6b, 6511 LH Nijmegen

 1

Wijchen 7
ong. 8 km vanaf centrum Nijmegen

Museum Kinderdorp 
Neerbosch
 
Indrukwekkende verhalen van 
wees- en voogdij kinderen. 

    Scherpenkampweg 58, 6545 AL Nijmegen

 8

Kasteel Hernen
 
Waan je in de middeleeuwen.

    Dorpsstraat 40, 6616 AH Hernen

10

Landschapmuseum
 
Het mooiste wat ons landschap te bieden heeft.

    Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen

9

Hernen
10

ong. 16 km vanaf centrum Nijmegen



	  Een onvergetelijke ervaring 
die je niet wil missen!

Hoe zou het zijn om helemaal niets te zien? Hoe vind  
je dan je favoriete kleding of de weg naar het station?  
Bij muZIEum kun je het zelf ervaren!

muZIEum
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Ga op avontuur in het pikkedonker 
of ontdek met augmented reality hoe 
geur, smaak en tast je de weg wijzen 
zonder te zien. Tijdens dit avontuur 
sta je er niet alleen voor! Je wordt 
begeleid door een gids die zelf blind of 
slechtziend is en je op een verrassende 
manier laat zien wat er mogelijk is 
zonder zicht.

Kom en ontdek de kracht van je 
zintuigen. Een avontuur voor iedereen 
van 8 jaar en ouder!

EXPEDITIE IN HET DONKER: EEN 
NIEUWE BLIK OP DE WERELD

Stap samen met je gids in het dagelijks 
leven of ga op een vakantie-avontuur. 
Hoe vind je je weg zonder te zien? Wat 
hoor je, wat ruik je, wat voel je?

In het pikkedonker ontdek je op een 
verrassende en interactieve manier 
wat er wél mogelijk is zonder zicht. Een 
onvergetelijke ervaring die je kijk op de 
wereld verandert!



Openingstijden & adres
Maandag: 12.00 - 17.00 uur
Dinsdag tot en met zondag: 
09.30 - 17.00 uur

Ziekerstraat 6b, 6511 LH Nijmegen
024 – 200 10 50
reserveringen@muzieum.nl 

EXPEDITIE RIBBELROUTE: 
ONTDEK HET CENTRUM 
VAN NIJMEGEN ALS NOOIT 
TEVOREN

Hoe ervaar je het historische 
stadscentrum van Nijmegen 
als je weinig of niets ziet? 
Tijdens onze buitenbeleving 
Expeditie ribbelroute ontdek 
je het zelf!

Weet jij waar je bent? Wat 
doe je als je een obstakel 
tegenkomt? En hoe kun jij 
helpen? Onze slechtziende 
gids neemt je mee en laat 
je de stad op een compleet 
nieuwe manier beleven!

Wij gaan verbouwen, maar dat 
betekent niet dat we stilzitten! Deze 
zomer openen we een tijdelijke 
pop-up locatie waar je nog steeds 
kunt ervaren hoe het is om blind of 
slechtziend te zijn. Benieuwd waar je 
ons in juli en augustus kunt vinden? 
Houd onze website in de gaten voor 
meer informatie!

OPENT JE DE OGEN

Wij openen je ogen door ze even 
te sluiten. Bij ons krijg je een 
inspirerende en persoonlijke inkijk 
in de belevingswereld van blinde 
en slechtziende mensen – vol 
uitdagingen én slimme oplossingen. 
Tijdens je bezoek vertrouw je 
volledig op je gids en ervaar je zelf 
wat er mogelijk is zonder zicht.

“Wij openen je ogen door ze even te sluiten.”

Kijk voor actuele informatie 
over openingstijden en
activiteiten op muzieum.nl

MUZIEUM GAAT VERBOUWEN



Daal af naar het spannende, ondergrondse verleden van Nijmegen. Dwaal door 
verborgen gangen, trappen en doorkijkjes. Ontdek de oude verdedigingstoren,  
de gewelfde kanonsgang en kazematten. Zie, ruik, voel en luister naar de geschiedenis 
van de oudste stad van Nederland. 

Museum De Bastei

	  Een unieke beleving van de Nijmeegse 
historie en natuur aan de Waal.

Beleef ook de natuur van dichtbij. Kom oog 
in oog met een enorme mammoetschedel en 
ontmoet de beestachtige bewoners met wie 
we deze plek aan Waal delen. Zo ontdek je 
dat er in en rond de stad veel meer leeft dan 
je denkt!

In Museum De Bastei ervaar je de 
eeuwenlange relatie tussen mens, rivier 
en natuur op deze bijzondere plek aan de 
Waal. Vanuit het museumcafé en vanaf het 
dakterras zie je het museumverhaal terug in 
het uitzicht over het rivierenlandschap.  
En wie de glazen erker op durft te lopen, 
ziet net weer wat meer.



ROMEINSE WAALSCHATTEN

Neem een duik in het leven aan 
de rivier in de Romeinse tijd. In 
de tentoonstelling ‘Romeinse 
Waalschatten’ verbeelden ruim 
100 waalvondsten de veelzijdige 
relatie die de Romeinen hadden 
met de Waal. 

Langs de Waal verrijzen in de 
Romeinse tijd indrukwekkende 
villa’s, badhuizen en tempels. 
De rivier zorgt voor handel, eten 
en bescherming. Maar de Waal 
is ook onvoorspelbaar, net als 
de machtige riviergod Rhenus 
bicornis die erover waakt. De 
weerbarstige en dynamische 
rivier slingert en overstroomt. Wat 
op zijn weg komt, neemt hij mee. 

Eeuwenlang verbergt hij 
waardevolle schatten onder een 
dikke laag slib. Gelukkig geeft 
hij af en toe enkele verborgen 
objecten prijs. Deze Waalschatten 
zijn te bewonderen in de 
tentoonstelling, gepresenteerd 
met spannende animaties die de 
Romeinse tijd tot leven wekken.

“Een verrassend museum vol 
ondergronds avontuur en een 

geweldig uitzicht vanaf de toren!”  

Openingstijden & adres
Dagelijks geopend: 10.00 - 17.00 uur  
Gesloten: nieuwjaarsdag, vrijdag van 
de Vierdaagse en eerste kerstdag

Lange Baan 4, 6511 XJ Nijmegen 
024-3297070 
info@debastei.nl

ACTIVITEITEN, RONDLEIDINGEN  
EN EXCURSIES

Museum De Bastei heeft activiteiten 
voor jongeren, ouderen en alles daar 
tussenin. Speurtochten, rondleidingen 
en workshops voor binnen, maar ook 
voor buiten! Wil je meer weten over de 
bouwhistorie, de stads- en riviernatuur 
of over de verdedigingswerken van 
Nijmegen? Boek een rondleiding, 
excursie of arrangement. 

MUSEUMCAFÉ

Wil je een hapje of drankje na 
je ontdekkingstocht door het 
museum? Bezoek het museumcafé 
op de bovenste verdieping. Vanaf 
de top van de museumtoren heb 
je een fantastisch uitzicht over 
de iconische Nijmeegse bruggen, 
de groene Waalkade en het 
rivierpark van Nederland.

Kijk voor actuele informatie over het 
activiteiten, vakantieprogramma’s en 
openingstijden op debastei.nl



      

Valkhof Museum is een hedendaags museum waarin geschiedenis 
en kunst samenkomen. In de zomer van 2026 opent een nieuw 
Valkhof Museum zijn deuren. In het tijdelijke pop-up museum 
bezoek je tot en met 31 augustus de tentoonstelling Bittere Oogst.

Valkhof Museum

	  Sta stil bij slavernij en veerkracht op  
een Surinaamse koffieplantage
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BITTERE OOGST
EEN SURINAAMSE PLANTAGE  
IN NIJMEGEN

Het diorama van de Surinaamse 
koffieplantage Kerkshoven, 
gemaakt in 1823, toont het beeld 
dat de Nederlandse eigenaar wilde 
presenteren: een wereld van orde 
en welvaart. Toch schuilt achter 
die zorgvuldig gecreëerde façade 
een ander verhaal: een bittere 
werkelijkheid van slavernij en 
uitbuiting vol wreedheid en pijn. 
Maar ook een verhaal van verzet en 

veerkracht: want ondanks de situatie 
waarin zij gevangen zaten, haalden de 
tot slaaf gemaakten kracht uit de eigen 
tradities en de overgeleverde cultuur 
van hun voorouders. Zo boden ze met 
regelmaat weerstand door te vluchten, 
of in opstand te komen. Bittere Oogst 
geeft je een gelaagde kijk op een 
gedeeld verleden tussen Nederland 
en Suriname dat nog steeds voelbaar 
is. Het nodigt je uit om stil te staan bij 
de prijs van deze oogst – en wat we 
daarvan kunnen leren.

Te zien van 18 april t/m 31 augustus.



      

Kijk voor actuele informatie  
en openingstijden op 
valkhofmuseum.nl

Openingstijden & adres
Dinsdag t/m zondag: 11.00 – 17.00 uur
Let op: sluiting pop-up museum vanaf 
1 september 2025. Opening Valkhof 
Museum zomer 2026.

Tijdelijke locatie
Keizer Karelplein 33, 6511 NH Nijmegen
024 – 360 88 05
info@valkhofmuseum.nl

KUNSTCAFÉS

Hoe kijk je naar geschiedenis? Elke 
maand gaan inspirerende gasten 
en experts in gesprek over thema’s 
zoals slavernij, kolonialisme en de 
doorwerking ervan in onze samenleving. 
De Kunstcafés vinden plaats op 
23 april, 20 mei en 17 juni 2025.

DRADEN VAN ONS NEDERLANDSE 
SLAVERNIJVERLEDEN

Kom met naald en draad werken aan 
het monumentale wandkleed over 
slavernijverleden. Samen maken we een 
collectief kunstwerk. Iedere woensdag 
en zaterdag in het museum.  
Meer informatie op  
valkhofmuseum.nl

VALKHOF MUSEUM VERBOUWT! 

Deze zomer is Valkhof Museum 
actief als pop-up museum op de 
tijdelijke locatie Keizer Karelplein 33 
in Nijmegen. Daarna is het museum 
gesloten. In de zomer van 2026 
opent een nieuw Valkhof Museum 
zijn deuren aan het Kelfkensbos 59.



Museumpark Orientalis is een ontmoetingsplek van ruim elf 
hectare die de ruimte biedt om stil te staan bij de kunst van 
bezinning en de zoektocht naar de betekenis van het leven. Kom 
tot rust en wandel in het unieke landschap, laat je inspireren door 
het bijzondere erfgoed en geniet van het culturele aanbod. 

Museumpark 	
Orientalis

	  Verruim je wereld, 
ontdek de pelgrim in jezelf

KIDSPROOF MUSEUM  

Museumpark Orientalis is een 
Kidsproof Museum! Voor kinderen is 
hier altijd wat te doen. Wandel met 
je speurtochttas door de joodse en 
Arabische dorpjes en de Romeinse 
straat. Doe een natuurbingo of 

kies een van onze beleefpaden en 
wandel aan de hand van vragen en 
opdrachten door het uitgestrekte 
museumpark. Ook worden er 
regelmatig activiteiten georganiseerd 
zoals een kindertheater, 
ambachtenmarkten, verhalen 
vertellers en nog veel meer. 
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Profetenlaan 2  
6564 BL Heilig Landstichting 
024 - 382 31 10
info@museumparkorientalis.nl 

Museumpark Orientalis is vanuit het 
centrum van Nijmegen heel gemakkelijk 
te bereiken. Buslijn 5 (richting Groesbeek) 
brengt je binnen een kwartier bij het 
museumpark. Bij de ingang van het 
museumpark hebben we voor zowel fietsen 
als auto’s ruime parkeergelegenheid. 

Openingstijden & adres
Dinsdag tot en met zondag: 
11.00 - 17.00 uur  
In de periode: 1 maart t/m  
2 november 2025 

In de kerstvakantie vindt in Museumpark 
Orientalis traditiegetrouw het Feest 
van Licht plaats, met een verrassende 
lichtroute door het museumpark, het 
grootse kerstdiorama en een expositie 
uit de unieke kerststallencollectie. 

VAN RA TOT RAGNAROK 

Dit jaar staat in 2025 volledig in 
het teken van mythen en legendes. 
Maak een fascinerende reis door 
de wereldmythologie en popcultuur 
in de gloednieuwe expositie: 
‘Van Ra tot Ragnarok’. In deze 
unieke tentoonstelling ontdek je 
de verrassende overeenkomsten 
tussen mythen uit verschillende 
culturen en maak je kennis met 
goden, helden en monsters uit oude 
beschavingen zoals die van de 
Egyptenaren, Grieken en Maya’s. 

ETEN EN DRINKEN  

Tijdens je bezoek wil je natuurlijk ook 
wat eten of drinken. In de Romeinse 
Herberg kan je terecht voor een 
heerlijke lunch en bij de toegangspoort 
van het museumpark vind je het 
Zencafé De Zendo. Hier ga je zonder 
schoenen naar binnen en geniet je 
van een kopje koffie. Natuurlijk kan 
je ook je eigen broodjes meebrengen 
en op een van de mooie plekjes in het 
museumpark er in het zonnetje lekker 
van genieten. 

Kijk voor actuele informatie over 
openingstijden, activiteiten op 
museumparkorientalis.nl

“Maak een reis door de 
wereldmythologie.” 



In het Vrijheidsmuseum beleven jong en oud het verhaal van de Tweede Wereldoorlog 
en de bevrijding, in samenhang met de geschiedenis van de 20e eeuw en de actualiteit. 
Dit verhaal laat zien hoe we vrijheid verloren, ervoor vochten, haar herwonnen en 
moeten bewaken en zet bezoekers aan het denken over de waarde van vrijheid. 

Vrijheidsmuseum

	  Beleef het verhaal van Oorlog 
en Vrijheid zonder Grenzen

In het Vrijheidsmuseum komen 
meerdere perspectieven aan bod: 
er is nooit één verhaal. Naast een 
indrukwekkende vaste expositie, zijn 
er wisseltentoonstellingen en een 
uitgebreid activiteiten-programma 
met onder andere lezingen, 
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boekpresentaties, battlefieldtours, 
filmvoorstellingen en kinderactiviteiten. 
Vanuit het museumcafé geniet je 
van bijzonder uitzicht en bij de 
museumwinkel koop je hét perfecte 
souvenir.



INHEEMSE BEVRIJDERS

In mei 2025 is het 80 jaar sinds 
de bevrijding van Europa door de 
geallieerden. Het Vrijheidsmuseum 
viert dit met een prachtige, 
nieuwe wisselexpositie over een 
minder bekende groep binnen de 
geallieerde troepen. Inheemse 
Bevrijders toont de verhalen van 
Canadese en Amerikaanse soldaten 
met een inheemse achtergrond. 

Zij meldden zich in grote aantallen 
als vrijwilligers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Velen waren 
opgegroeid als tweederangsburgers 
en ervoeren tijdens hun diensttijd 
een nieuw gevoel van gelijkheid, 
vrijheid en respect, dat zij vaak weer 
verloren bij hun terugkeer naar huis. 

Openingstijden & adres
Maandag tot en met zaterdag:  
10.00 - 17.00 uur 
Zon- en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur

Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
024-3974404
welkom@vrijheidsmuseum.nl

Kijk voor actuele informatie 
over openingstijden, 
activiteiten op  
vrijheidsmuseum.nl

“Dit verhaal laat zien hoe we vrijheid 
verloren, bevochten, herwonnen en 

moeten bewaken.”

Het gebouw van het Vrijheidsmuseum is 
een bijzonder staaltje architectuur: het 
dak heeft de vorm van een koepel die 
doet denken aan het valscherm van een 
paratrooper. Het museum bevindt zich 
op een bijzondere plek. In de directe 
omgeving vonden namelijk tijdens de 
Tweede Wereldoorlog twee belangrijke 
militaire operaties aan het Westfront 
plaats: Operatie Market Garden en het 
Rijnlandoffensief. Op deze historische 
locatie legt het Vrijheidsmuseum de 
verbinding tussen toen en nu, op 
regionaal en internationaal niveau.

Auteur: Rob Joseph

Sweetpea Starr

Auteur: Rob Joseph

Inheemse soldaten waren betrokken 
bij ieder deel van de bevrijding van 
Nederland, toch zijn hun verhalen 
tot op heden nauwelijks verteld. 
Persoonlijke verhalen, objecten 
en unieke interviews brengen hun 
ervaringen tot leven. 

De expositie Inheemse Bevrijders 
wordt gemaakt door dr. Mathilde 
Roza van de Radboud Universiteit 
met steun van het Vrijheidsmuseum 
en is van 2 mei t/m 30 november 
2025 te zien in het Vrijheidsmuseum.



Aan de Burchtstraat, in het oude centrum van Nijmegen woonden vanaf 1385 Herman, 
Paul en Johan van Lymborch. De drie gebroeders zijn met hun oom Johan Maelwael 
de grondleggers van de Nederlandse schilderkunst. Ze waren hun tijd ver vooruit. Hun 
realistische afbeeldingen van kastelen, edelen en boeren bepalen nog steeds ons beeld 
van de middeleeuwen.

Maelwael Van 
Lymborch Huis

	  Ontdek de Rembrandts  
van de middeleeuwen! 
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VERBORGEN GEHEIM

De drie broers leerden 
het schildersvak in het 
kunstenaarsgeslacht Maelwael-
Van Lymborch. Dit atelier werkte 
voor de hertog van Gelre in de 
nabijgelegen Valkhofburcht. Evenals 
hun Nijmeegse oom Johan Maelwael, 
die hofschilder in Parijs en Dijon 
werd, vertrokken de broers rond 
1400 naar Frankrijk. Zij werkten voor 
de hertogen Filips de Stoute en Jan 
van Berry. Voor hen illustreerden 
zij manuscripten met honderden 

onvoorstelbaar verfijnde miniaturen, 
waaronder de beroemde ‘Les Belles 
Heures’ en ‘Les Très Riches Heures’.

De afbeeldingen van de gebroeders 
Van Lymborch zijn wereldberoemd, 



Openingstijdens & adres
Woensdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag: 11.00-17.00 uur

*Onze openingstijden zijn onder 
voorbehoud, want afhankelijk van 
de beschikbaarheid van vrijwilligers. 
Reserveren is raadzaam.

Burchtstraat 63, 6511 RC Nijmegen

06 - 147 409 60
secretariaat@maelwaelvanlymborch.nl

Meer informatie, actuele openingstijden 
en entreeprijzen vind je op 
maelwaelvanlymborch.nl

maar hun naam en werk bleven 
lang verborgen. Ze maakten een 
bliksemcarrière aan het Franse hof 
en werden rijkelijk beloond, maar 
stierven alle drie op jonge leeftijd aan 
de zwarte dood, de pest, de grootste 
pandemie uit de geschiedenis.

Nergens ter wereld zie je zoveel van 
hun werk bij elkaar als hier op de 
plek van hun oorspronkelijke familie-
atelier. Het betoverende blauw en het 
glanzende goud heeft na ruim 6oo 
jaar niets van zijn kracht verloren. 

In het Maelwael Van Lymborch 
Huis nemen we je mee in het 
spannende levensverhaal van 
deze verborgen meesters. Geniet 
van hun kunst en beleef de 
geschiedenis in de authentieke 
kelder van hun 14e-eeuwse atelier.

Enthousiaste vrijwilligers geven 
in het Maelwael Van Lymborch 
Huis exclusieve rondleidingen. Op 
Tripadvisor en Google worden we 
zeer hoog gewaardeerd. Beleef 
het ook en kom op bezoek! 

“Aanrader! Een klein museum met een fantastisch 
interessant verhaal en enthousiaste vrijwilligers 

die dit zeer goed kunnen vertellen.”

GEBROEDERS VAN LYMBORCH JAAR

2025 is voor ons museum een extra 
feestelijk jaar. Voor het eerst wordt hun 
absolute meesterwerk, de Très Riches 
Heures du duc de Berry, uitgebreid 
vertoond in Musée Condé Chantilly, 
Frankrijk. 

We zetten daarom ook in Nijmegen 
de gebroeders Van Lymborch volop 
in de schijnwerpers, met een uniek 
programma van activiteiten en 
evenementen. Laat je meevoeren naar 
de late middeleeuwen en ontdek hoe de 
Nijmeegse broers de wereld veroverden 
met hun talent. Kijk voor onze extra 
activiteiten op:  vanLymborch2025.nl 



Museum 
Kasteel Wijchen

	  Een unieke plek vol verhalen7

Museum Kasteel Wijchen is te vinden in Kasteel Wijchen, een unieke plek vol verhalen. 
Met interactieve presentaties, een unieke archeologische collectie, tentoonstellingen en 
allerlei activiteiten ontdek je de geschiedenis van Wijchen, het kasteel en zijn bewoners. 
Een bezoek aan het museum is van kelder tot toren een belevenis voor jong en oud!

WAT IS ER TE ZIEN?

De unieke archeologische collectie van 
Museum Kasteel Wijchen laat 6000 
jaar bewoningsgeschiedenis zien. 
In een moderne presentatie wandel 
je van de steentijd naar de vroege 
middeleeuwen. Duik in de kelders van 
het kasteel in het leven van de adellijke 
kasteelbewoners. In museumtuin ‘De 
Tuun’ zijn planten te zien, voelen en 
ruiken die hier werden verbouwd van 
de late ijzertijd tot de middeleeuwen. 



Kijk voor actuele informatie 
over openingstijden, 
activiteiten op  
museumwijchen.nl 

Voor trouwen en vergaderen 
kasteelwijchen.nl

Openingstijden & adres
Dinsdag tot en met zondag: 
10.00 – 17.00 uur

Kasteellaan 9, 6602 DA Wijchen
088 432 72 00
contact@museumwijchen.nl

WAT IS ER TE DOEN?

Naast tentoonstellingen organiseert 
Museum Kasteel Wijchen 
rondleidingen, workshops voor 
volwassenen en kinderen, lezingen 
en gezinsactiviteiten. Voor jonge 
bezoekers zijn er speurtochten door 
het kasteel en museum. Of ga op 
avontuur in de spannende escape 
route ‘Het Verhaal van Gelderland’ en 
red de collectie van het museum.

TROUWEN EN VERGADEREN

Kasteel Wijchen is dé trouwlocatie in 
Wijchen. Ook voor een vergadering 
of bijeenkomst kan je in het sfeervolle 
kasteel terecht.

 

DAGJE WIJCHEN

Maak van je museumbezoek een dagje 
Wijchen. Kasteel Wijchen ligt op 
loopafstand van zowel het station als 
het gezellige centrum met leuke winkels, 
volop horecagelegenheden en gratis 
parkeerplaatsen. 

EMILIA VAN ORANJE NASSAU

Ooit woonde Emilia van Oranje Nassau, 
dochter van Willem van Oranje, samen 
met haar man Don Emanuel van 
Portugal in Kasteel Wijchen. Ontmoet 
Emilia en Emanuel tijdens rondleidingen 
en ontdek hun tragische liefdesverhaal.

TENTOONSTELLING  
RIJKDOMMEN VAN VER – OOG  
IN OOG MET DE MEROVINGERS

In de Merovingische tijd ontstaan 
uitgebreide handelsnetwerken 
van kleurrijke kralen, schitterende 
spelden, gouden munten en zeldzame 
gebruiksvoorwerpen. Wie zijn deze 
Merovingers en vooral, hoe komen 
zij aan zulke rijkdommen van ver? 
Edelstenen uit India, barnsteen 
uit de Oostzee en amethist uit het 
Middellandse Zeegebied worden 
hierheen gebracht.

Kom oog in oog met de Merovingers 
Alarik en Sigrid. Zij vertellen over het 
dagelijks leven in de Merovingische tijd. 
Laat je verrassen door de schatten van 
de vroege middeleeuwen en duik in een 
wereld van internationale handel en 
rijkdom! Te zien t/m 20 september 2025.

“Van kelder tot 
toren een belevenis 
voor jong en oud!”



Museum 
Kinderdorp 

Neerbosch

 	  Indrukwekkende verhalen van 
wees- en voogdij kinderen 

In het onlangs vernieuwde museum kunnen bezoekers kennis maken met de 
inspirerende verhalen van kinderen die tussen 1863 en 2000 in het Kinderdorp woonden. 
De 7.000 persoonlijke dossiers van kinderen hebben een prominente plek in het museum 
en zijn op aanvraag beschikbaar voor oud-bewoners en hun familie.
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Het museum schetst het dagelijks 
leven van de kinderen en laat zien hoe 
dat geleidelijk veranderde naar de 
jeugdzorg van vandaag. 

OVER KINDERDORP NEERBOSCH
Kinderdorp Neerbosch werd in 1863 
opgericht door Johannes van ’t 
Lindenhout, die een toevluchtsoord 
creëerde voor de vele weeskinderen 
die in slechte omstandigheden 
leefden. De weesinrichting groeide al 
snel uit tot de grootste van het land, 
voor zowel jongens als meisjes. In 



Openingstijden & adres
Dinsdag en woensdag  
van 11.00-17.00 uur
Zondag van 12.00-17.00 uur

Scherpenkampweg 58 
6545 AL Nijmegen
06-30848238

Kijk voor actuele informatie 
over openingstijden en activiteiten op 
museumkinderdorpneerbosch.nl

“Het museum schetst het dagelijks leven van 
de kinderen en laat zien hoe dat geleidelijk 

veranderde naar de jeugdzorg van vandaag.”

het zelfvoorzienende dorp 
werden kinderen opgeleid tot 
vaklieden, en zij droegen bij 
aan de bouw van de kapel 
uit 1882, waarin het Museum 
Kinderdorp Neerbosch nu 
is gevestigd. Naast wezen 
vonden na 1900 ook voogdij- 
en jeugdzorgkinderen hier 
een thuis. Tot 2000 bood 
Neerbosch onderdak. Enkele 
historische gebouwen en 
de begraafplaats zijn nog 
zichtbaar op het terrein. 

Museum Kinderdorp 
Neerbosch biedt diverse 
activiteiten en programma’s 
aan speciaal voor kinderen 
en hun (groot)ouders. 
Tijdens vakanties zijn er extra 
activiteiten.



	    Landschap- 
									           museum

 	  Het mooiste wat ons  
landschap te bieden heeft 

Het Landschapmuseum in Beek-Ubbergen toont het Nederlandse landschap op zijn 
mooist en is een onvergetelijk uitstapje voor jong en oud! Op de prachtige locatie op de 
Nijmeegse stuwwal in en rondom het monumentale Huis Wylerberg is van alles te doen. 
Onze gidsen voorzien je graag van een gratis rondleiding!

In het binnengedeelte van het museum 
leer je over de rijke geschiedenis 
van het Nederlandse landschap en 
de inspanningen van de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap (VNC) 
om het te herstellen, beschermen 
en behouden. De VNC, waar het 
Landschapmuseum deel van uitmaakt, 
werkt samen met boeren, overheden, 
natuurpartijen en anderen om ons 
landschap een stukje mooier te 
maken en te houden. Daarvoor plant 
en beheert de VNC allerlei soorten  
landschapselementen, zoals heggen, 

bomenrijen, houtwallen, vogelakkers 
en bloemranden. Door deze elementen 
aan de randen van weilanden en akkers 
aan te leggen, ontstaan natuurlijke 
verbindingen tussen natuurgebieden 
en agrarische landschappen. Zo’n 
netwerk van landschapselementen 
vormt leefgebieden voor talloze plant- 
en diersoorten en is dus essentieel voor 
de biodiversiteit.

In het buitengedeelte van het 
museum loop je langs elf unieke 
miniatuurlandschappen. Hier is in 
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nauwkeurig detail te zien hoe de 
vroegere inwoners van ons land ieder 
op hun eigen manier vorm gaven aan 
het Nederlandse landschap. Omdat 
er nog geen prikkeldraad bestond, 
moesten de mensen van weleer 
gebruikmaken van de natuurlijke 
kenmerken van het in Nederland zo 
uiteenlopende landschap. Dat leverde 
prachtige cultuurlandschappen op, 
waarvan er helaas ook veel in de 
loop der tijd zijn verdwenen. Maar 
gelukkig bestaan er nog enkele van 
deze landschapsparels. Van Texelse 



Openingstijden & adres
Van april t/m oktober iedere  
woensdag en zondag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Gesloten op 
feestdagen en van november t/m maart. 
Toegang: gratis.

Rijksstraatweg 174
6573 DG Beek-Ubbergen
024 – 684 22 94
info@landschapmuseum.nl 

Kijk voor actuele informatie over 
openingstijden, activiteiten op 
landschapmuseum.nl 

tuunwallen tot Zuid-Limburgse graften 
en van Brabantse Maasheggen tot 
Noord-Hollandse sloten; je ziet ze in de 
miniatuurlandschappen. 

Ook ontmoet je de das in levenden 
lijve. De das profiteert als geen ander 
van een kleinschalig cultuurlandschap 
met veel heggen, en is als zodanig 
onlosmakelijk verbonden met de 
VNC en haar voorganger Vereniging 
Das&Boom. Twee dassen wonen bij 
het museum in hun kunstburcht, een 
zorgvuldig nagemaakte dassenburcht, 
compleet met aaneengesloten 
gangenstelsel en een grote buitenren. 

Ten slotte kun je een rondwandeling 
maken langs het Palland, een 
prachtig gebied tussen de heuvels van 
natuurgebied de Duivelsberg. Langs 
deze uitgestrekte weilandengroep heeft 
de VNC de landschapselementen uit 
de miniatuurlandschappen op ware 
grootte aangelegd. Zo zie je hoe een 
rijk aangekleed cultuurlandschap 
er in het echt uitziet, compleet met 
vlechtheggen, houtwallen, holle wegen 
en graften, te midden van weides, 
akkers en boomgaarden. 

“In het buitengedeelte van het 
museum loop je langs elf unieke 

miniatuurlandschappen.”



Kasteel Hernen

 	  Het kasteel in land van 
Maas en Waal
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Ooit willen ervaren hoe het was om in de middeleeuwen te leven en te wonen? 
Kom dan naar kasteel Hernen in het land van Maas en Waal. Ga op avontuur 
met de pratende lantaarn als gids langs spannende kamers, trappen en gangen en 
ontdek onderweg ook het geheimzinnige verhaal van de verdwenen toren in een 
spectaculaire presentatie.

Hernen is een voorbeeld van 
een langzaam gegroeid kasteel. 
Verdediging maakte in de loop van de 
tijd plaats voor wooncomfort. 
Op zolder kan je zelfs de meer 
dan 500 jaar oude dakconstructie 
nog aanraken. Loop over de voor 
Nederland unieke overdekte 
weergangen! Daarnaast is er een 
kijkje te nemen in de pas sinds dit jaar 

vrijgekomen Oostvleugel. Dwaal door 
de Van Steenhuyskamer, de Salon en 
loop over de vloer waar voorheen de 
Hoektoren stond!



Openingstijden & adres
Woensdag, donderdag, zaterdag en 
zondag van 13.00-17.00 uur 

Kasteel Hernen
Dorpsstraat 40
6616 AH Hernen

Kijk voor actuele informatie over 
openingstijden, activiteiten op 
glk.nl/hernen

MIDDELEEUWSE AMBACHTEN

Om nog verder terug te stappen in de 
tijd zijn er vaak ambachtslieden op het 
kasteel die de bezoekers alles leren 
over touwslaan, smeden, handwerken, 
rietvlechten en meer. 

Daarnaast organiseren wij het hele 
jaar door activiteiten voor jong en oud: 
zoals b.v. exclusieve rondleidingen 
voor volwassenen, diverse markten 
én de kids-zomerweken wanneer er 
elke dag wat extra’s te doen is voor de 
kinderen. 

Het kasteel ligt aan de rand van 
het dorpje Hernen in een prachtige 
omgeving met mooie bossen en lanen, 
graslanden, oude rivierlopen en een 
molen. Vanaf het kasteel zijn er diverse 
fiets- en wandelroutes te volgen in 
de wisselende groene omgeving met 
rivierduintjes, weilanden, bos en polder. 
Ook de fraaie ommuurde kasteeltuin 
met vele bijzondere rozensoorten is 
tijdens de openingstijden van het 
kasteel geopend.

Een bezoek aan kasteel Hernen en 
omgeving is daarom niet alleen heel 
leerzaam, maar vooral voor zowel jong 
als oud is echte belevenis. 

“Er zijn vaak ambachtslieden op het kasteel 
die de bezoekers alles leren over touwslaan, 
smeden, handwerken, rietvlechten en meer.”

Fotografie: Ton Rothengatter voor GLK en Kim Kok, Erfgoed Gelderland.




